Middenraam

Op het middenraam is een geheimzinnig
boek met zeven zegels afgebeeld. De
inhoud van het boek is alsnog verborgen
achter zeven zegels. In de apocalyptiek
duidt de zevenvoudige verzegeling op de
volkomen ontoegangkelijkheid voor de
mens. Het boek bevat profetische
geschiedschrijving betreffende verleden
heden en toekomst.

Alleen het Lam is waardig de boekrol te
openen. Het Lam, dat gezeten is op de
troon {Openbaring 5:6), heeft de macht
de toekomst te ontsluiten. Het Lam staat
voor Jezus Christus. Het Lam is geslacht,
gestorven en opgestaan. Christus regeert
en leidt de wereld naar de toekomst.

De gemeenten worden voorgesteld door
zeven kandelaren (Openbaring 1:12). De
Christelijke Kerk verkondigt het
evangelie aan de wereld. Het evangelie
stroomt van het boek af als de vier
paradijsstromen.

De reiniging van de wereld van alle
zondige smetten wordt afgebeeld door de
glazen zee vermengd met vuur
(Openbaring 15:2).

Op het middenraam zijn ook de vier
wielen afgebeeld uit het visioen van
Ezechiél.
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